Elfriede Hebbelinck

23 oktober 1954 - 12 november 2024

Als ik ooit doodga begraaf me dan niet,
verstik me niet onder een zware steen,
maar laat me de kans
om vrij te zijn en te gaan
over de grenzen van de dood.
Mee met de wind als de witte vogels en de groene natuur
die ik bewonderde tijdens mijn leven.

Als ik ooit doodga, verstik me dan niet in je tranen
maar schep een herinnering aan mijn lach,
niet op mijn graf, maar in je eigen levenssfeer,
daar waar ik gelukkig was.




Met droefheid in ons hart,
hebben wij afscheid genomen van

Elfriede Hebbelinck

Geboren te Grembergen op 23 oktober 1954

en er van ons heengegaan op 12 november 2024.

Volgens de uitdrukkelijke wens van Elfriede
hebben wij afscheid genomen in intieme kring.

Haar as werd verstrooid op de strooiweide
van de begraafplaats te Grembergen.

Dit melden u:

Gunther Piryns en Anita Verhoeven
Dario haar kinderen en kleinzoon

Jannine Hebbelinck en Freddy Kiekemans
Rebecca Kiekemans en Kurt De Gronckel
Cas
Marc Hebbelinck +
Marie José Opalfvens en René Van Rossem t en kinderen
Benoit Opalfvens en kinderen haar zusters, broer, schoonbroer, neven en nichten

de families Hebbelinck, Piryns en aanverwanten.

Met oprechte dank aan
Dr. Tom Pauwels en de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis in het bijzonder Hilde Dierick.

U kunt ons steeds uw medeleven betuigen door schriftelijk of online
een hartverwarmend bericht te bezorgen:
Familie Piryns,
p/a Rouwcentrum Merckx, Dr. Haekstraat 106, 9200 Grembergen of www.rouwcentrum-merckx.be
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